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Gods berouw veranderde alles voor ons
Arie van der Stoep

Gaan de dingen die er op de aarde gebeuren of in ons eigen leven, aan God voorbij? Lees wat

Genesis 6 vertelt over de eerste eeuwen na de schepping, toen er reuzen op de aarde waren en

de mens van kwaad tot erger kwam.

Daar staat: Toen de HEER zag, dat de boosheid van de mens groot was op de aarde en (dat) al wat de

overleggingen van zijn hart voortbrachten, te allen tijde slechts boos was, .... God zag het! Zoals Hij ook

vandaag de wereld ziet. En het deed iets met Hem. Iets wat onze toekomst heeft bepaald! Toen God

namelijk al dat kwaad zag, berouwde het de HEER, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, ... (1).

Het ‘berouwde’ Hem. Dat is: Hij kwam terug op zijn besluit om de mens op deze aarde te maken (*). Dit

besluit ... smartte Hem in zijn hart, staat er. Deze diep gezonken mens te zien, vervallen tot zoveel

kwaad, deed Hem verschrikkelijk pijn. Met hem kon Hij niet doorgaan!

Uit Gods schepping uitgebannen

Hij had een wereld van schoonheid voor hem in de zin gehad, van vreugde in de omgang met zijn

Schepper, van voldoening in het beheer van diens schepping en van het smaken van de vruchten

ervan. Dat was voorbij: dorens, distels en verdriet waren ervoor in de plaats gekomen, geweldenarij,

dood  en ondergang.

Het erge is dat, ondanks de zondvloed die daarop volgde, dit niet is gestopt. Zoals destijds niemand

luisterde naar Noach, de ‘prediker van de gerechtigheid’ (2), zo gaat de wereld vandaag nog steeds

voorbij aan de gerechtigheid die Jezus bracht. Oorlog, uitbuiting, hebzucht en eigendunk heersen

alom. En God ziet het! Het smart Hem in zijn hart en zal gevolgen hebben.

Dit keer echter geen zondvloed. Wel het laatste oordeel. Waarin het kwade definitief uit Gods

schepping uitgebannen zal worden. En maakte God in Noach een nieuw begin, dit keer wordt echt alles

nieuw! (3) Uit Jezus werd een nieuwe mens geboren, een nieuwe mensheid (4).

Een volkomen nieuwe wereld

Het kenmerk van deze nieuw geschapen mens (5) is, dat hij - steunend op Jezus’ offer aan het kruis -

nieuw leven heeft ontvangen, leven uit God. Waarin de macht van het kwade is overwonnen (6). Leven

dat hem geschikt maakt voor een nieuwe aarde die komt. Waar ook een nieuwe hemel zal zijn (7).

Daar is alleen gerechtigheid (8), schoonheid, vreugde, voldoening en volmaaktheid. Zonder dat ooit

zonde daartussen kan komen. Gods ‘berouw’ schiep een volkomen nieuwe wereld. En veranderde alles

voor ons!

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 6:5-6.

Toen de HEER zag, dat de boosheid van de mens groot was op de aarde en (dat) al wat de overleggingen

van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HEER dat Hij de mens op de

aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.



(*) Lees: Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?

    Of kijk bij Moeilijke woorden: Berouw, ... .

(2) 2 Petrus 2:4-9.

Want indien God ... Noach, de prediker van de gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij

de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, ... dan weet de Heer de godvruchtigen uit de

verzoeking te verlossen ...

(3) Openbaring 21:5.

En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw...

(4) Jesaja 53:10.

... Wanneer hij (= Jezus - AvdS) zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien ...

(5) Efeziërs 4:21-24.

... gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat jullie, ... de nieuwe mens aandoet, die naar (het beeld van) God

geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

(6) Openbaring 12:11.

... zij hebben hem (= de satan, de aanklager - AvdS) overwonnen door het bloed van het Lam en door het

woord van hun getuigenis, ...

(7) Openbaring 21:1-3.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ... Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij

hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

(8) 2 Petrus 3:13.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
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